
Voorzitter,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik voor een korte reactie op het gebeuren van vanavond.

Ik dank u en de heer Kloos voor de vriendelijke en welgemeende woorden. Het klonk goed. Aan het adres van

collega Kloos wil ik zeggen dat hij de taak m.i. graag op zich nam. Het was iets als ‘doe het niet want ik heb het

zo graag.’

ik wil vooral wat zeggen in verband met de gekregen, gekrégen, koninklijke onderscheiding. Daarmee ben ik

oprecht blij en vooral dankbaar. Dat staat! Ik dank u dat uw college de stappen daartoe gezet heeft.

Toch wil ik wat relativerende opmerkingen plaatsen.

Ik heb inderdaad een staat van dienst in twee gemeenteraden van totaal 20 jaar. Is dat een prestatie? Ik heb

geprobeerd de gaven die ik gekregen heb te gebruiken. Is dat een prestatie? Een bijbelse vraag is: wat hebt u

dat u niet ontvangen hebt? En zo beleef ik het ook.

Ik denk dan ook en vooral aan al die mensen die zich vrijwillig en meestal belangeloos in dienst stellen van de

medemensen. Ik ken ze van dichtbij en verder weg. Mensen die het in zich hebben anderen steeds te laten

voorgaan. Ben ik zo, was ik zo? Ik hoop het! Bovendien is het raadswerk ook niet geheel belangeloos te

noemen.

Zonder al die vrijwilligers zou onze maatschappij niet functioneren zoals die het doet. De behoefte aan deze

mensen zal in de toekomst alleen maar groter worden. Die mensen moet we in eer houden, op welke manier

dan ook.

Zoals ik zei: ik ben dankbaar voor deze onderscheiding.

Ik wilde het hiervoor genoemde gewoon even kwijt.

Vandaag sluit deze gemeenteraad een raadsperiode af. Ik heb deze ervaren als de moeilijkste van de vijf

waaraan ik meegedaan heb. Donderdag a.s. begint een nieuwe raadsperiode. Ik spreek de wens uit dat deze

geen repetitie zal worden van de vorige, niet in onderlinge verhoudingen en ook niet getalsmatig.

Twaalf-elf, u weet allemaal wat dit betekent, is feitelijk onwerkbaar. Ook voor een raadslid uit een

coalitiepartij. Ik heb me soms aan handen en voeten gebonden gevoeld. Dat betekent weinig of geen dualisme.

Zo moet het niet en eerlijk gezegd, verwacht ik dat ook niet. We maakten ook een leerproces door om te

ervaren hoe het niet moet. Ik denk dat deze constatering generaal is. Genoeg hierover.

Mijnheer de voorzitter, ik wens het nieuwe college dat binnenkort aantreedt, de nieuwe raad die a.s.

donderdag geïnstalleerd gaat worden en de hele ambtelijke organisatie veel wijsheid en sterkte toe in het

besturen en dienen van onze mooie gemeente. Die moet weer positief in het nieuws.

Als ChristenUnie vertegenwoordiger zeg ik het nog maar eens: ik wens u allemaal Gods zegen toe.

Ik dank u wel.

Zuidlaren, 25 maart 2014


